
Kon'nichiwa Beste ouders en leden,  

 

Het weekend van 8-10 november is het weer zover! Dan trekken wij met alle (hopelijk alle) 

jonggidsen op ons eerste scoutsweekend. 

 

Jullie worden allemaal om 19u30 verwacht aan het station van Lier. Daar nemen wij de trein naar een 

voor jullie nog onbekende locatie. Zondag 10/11 mogen jullie (groot)ouders jullie komen ophalen op 

locatie (zie onderaan brief) om 12u. Zie wel dat je al gegeten hebt. 

 

Het thema van het weekend is ‘Japan’. Kom dus allemaal zeker origineel verkleed vrijdagavond, zodat 

het weekend nog leuker wordt!! (Verkleden is natuurlijk niet verplicht) Doe wel je das aan 😊  

Verkleed tip: 

 

 

Het weekend zal 30€ kosten. Dit mag ofwel gestort worden op volgend rekeningnummer: BE70 0018 

1245 7225 

met als mededeling ‘weekendgeld + naam jonggids’ 

Ofwel cash meegebracht worden bij aanvang van het weekend. 

 

 

 

 



 

Wat nemen jullie mee? 

Mee te nemen: 

- slaapzak 

- Matje 

- Kopkussen 

- Extra dekentje (moest het koud zijn) 

- Toiletzak(tandenborstel,tandpasta,...) 

- Keukenhanddoek 

- Warme kleren (lange broeken,jas die beetje vuil mag worden, warme sokken,...) 

- Gewone (scouts) kleren 

- HEMD EN DAS 

- Slaapkleren 

- Twee paar schoenen 

- Gamel of bord 

- Bestek 

 

Niet mee te nemen: 

- gsm 

- Snoepgoed 



- Duren spullen  

 

 

 Het geheime Adres: 

Goorheem, winterstraat 63, 3201 langdrop 

 

Wij kijken er alvast enorm naar uit! 

Dikke kussen, jullie leiding xoxo 

Sayōnara Mata o ai shimashou. 

 

 


